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Jeroen Komen (1968) richtte in 1995 IT bedrijf Knoworries op. De
snelle groei vereiste dat hij zichzelf regelmatig aanpaste aan een
nieuwe functie. Was hij eerst gewoon techneut, al snel moest hij
leren managen en daarna directeur zijn. Toen Knoworries groot
genoeg was om zelfstandig door te gaan, ontsloeg hij zichzelf en
kocht hij een vliegtuigje. Hij vloog ermee naar vrijwel alle landen

van Europa en maakte onderweg spectaculaire foto’s.

Tijdens de vele uren in de lucht, ontwikkelde hij langzaam een

andere kijk op de wereld en haar bewoners en besefte hij dat

vrijheid soms gebaat is bij regels en kaders. De inzichten hiervan

presenteerde hij onlangs op TEDx.

‘Tijdens mijn allereerste vlucht in het allerkleinste
zelfgebouwde tweezittertje vroeg Jeroen of ik
hem wilde landen op Lelystad. Ik heb me zelden
zo kwetsbaar gevoeld en beleefd voor de eer be-
dankt!

Hans Sibbel, Cabaretier Lebbis

‘Jeroen gaf me iets unieks. Midden in de lucht in
zijn vliegtuigje de stuurknuppel. Dat gevoel is
onbeschrijfelijk. Fijn dat hij er een heel boek met
soortgelijke ervaringen omheen heeft weten te
maken vol anekdotes en bespiegelingen. Daar-
naast krijg je gelijk een heel scala aan handige
weetjes over vliegen en de luchtvaart mee. Ge-
woon lezen dus!

Martijn Aslander, explorer of the network and

information age

‘Jeroen leeft het begrip vrijheid op een manier
waar de meesten van ons alleen maar van kunnen
dromen. Tegelijk brengt hij het met zijn verhalen
binnen ieders bereik.

Esther Jacobs, No Excuses lady
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Avonturier en ondernemer Jeroen Komen doet
iets wat maar weinigen doen; met zijn eigen
kleine vliegtuigje vliegt hij kriskras door Euro-
pa. Hij ontmoet bijzondere mensen op afgele-
gen plekken, ontsnapt aan vele gevaren, maakt
duizenden (lucht)foto’s en zoekt letterlijk de
grenzen van de vrijheid op. Ik kan viiegen is in

woord en beeld hiervan de neerslag; spectacu-

laire luchtreizen in een prachtig beeldverhaal.
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